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Lieve vrienden, 

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we kort iets over 

de nieuwe presidentsverkiezingen en dat president 

William Ruto heeft gewonnen en afgelopen augustus 

is ingehuldigd. 

    

Bijzonder was het, toen onze dochter Carin  vorige 

maand op een wereldcongres in Amsterdam een 

spontaan  gesprek voerde met een mevrouw uit 

Kenia, half Swahili half Engels,  zonder te weten wie zij 

was. Haar verbazing was groot toen even later die 

vrouw naar voren werd gehaald, met beveiligers om 

haar heen: ‘Please Welcome Her Excellency, Mama 

Rachel Ruto, First Lady of Kenya!’ 

Na afloop heeft Carin verder contact kunnen leggen. 

 

First Lady of Kenya

 
 

Evenals haar man, is ook ‘Mama Rachel’ erg geliefd. 

Ze zetten zich beide in voor  hun land en gebruiken 

het Woord van God  als richtsnoer.   

 

Becky en Brunol 

Nu het bij ons zomer is, worden de nachten in Nairobi 

op 1800 meter hoogte vlak onder de evenaar steeds  

kouder. Wat is het dan fijn om de armste gezinnen 

niet alleen te kunnen helpen met medicatie, maar  af 

en toe ook met een warme deken of een 

muskietennet, zoals  een poosje terug ook  voor Becky 

en haar zoontje Brunol. 

 

        

 

 

         

                
 

Becky uit sloppenwijk Kawangware was een aantal 

maanden helemaal spoorloos… Uit schaamte, omdat 

ze zwanger was geraakt en haar relatie stukliep.  

Gelukkig kwam ze weer terug, met haar mooie baby. 

Het pastoraal team heeft zich meteen weer over haar 

ontfermd en dankzij haar sponsor konden we haar de 

meest noodzakelijke spulletjes geven. Inmiddels heeft 

ze haar vakopleiding  afgemaakt en met een  gift voor 

een eigen kleermakersbedrijfje kan ze nu zelf de kost 

verdienen!  

 

Christelijk Onderwijs 

Inmiddels hebben we samen met  onze sponsors al 

veel slumkinderen mogen redden uit een neerwaartse 

spiraal van armoede. Op de New Hope scholen leren 

ze al jong dat ze unieke en geliefde kinderen zijn, 

ieder met een eigen talent. 

 

    
      



 

Even een paar voorbeelden: 

Chrisphine wilde na de middelbare school  graag met 

auto’s werken en is nu bijna klaar als autoschade-

monteur.  Dankzij zijn sponsor kon hij de vereiste 

spullen aanschaffen en een speciale training volgen. 

Hij geniet van alles wat hij kan en mag doen op zijn 

leer/werk plek: een autoschade-herstelbedrijf, en  

straks zo zelf de kost gaan verdienen. 

Remgius maakt goede vorderingen als 2e jaars student 

‘Accounting & Business’  op  de Daystar University 

Jane Gathoni , dochter van een straatjongen en 

eerder wonderlijk genezen van hersenmalaria, is nu al  

2e jaars studente Secretarial Business 

Sharlin hoopt eind dit jaar af te studeren  aan de 

Nairobi University voor Mass Communication. 

 

En zo zijn er  meer.  Allemaal kinderen afkomstig uit 

de sloppenwijken! 

 

Uitbreiding Gatina School 

Het oude onderwijssysteem van Kenia is gewijzigd: de 

Basisscholen worden uigebreid met klas 7 en 8,  een 

soort brugklassen; ‘Junior Secondary’.  Pastor Lukale 

heeft toen een bijeenkomst georganiseerd met  de  

ouders van de kinderen, om naar de mogelijkheden te 

kijken voor Gatina. Omdat de Community naar 

draagkracht mee wilde betalen en zelfs meehelpen 

met werkzaamheden,  hebben we als New Hope ook   

bijgedragen voor de bouw hiervan. 

 

      
 

Junior Secondary School 

Achter de Gatina Primary School & Kerk  zijn ze 

inmiddels eenvoudige JSS lokalen aan het bouwen.  

De Gatina school wordt nu een volledige Primary & 

Junior Secondary, 

20 jaar geleden begonnen met 3 kleine lemen klasjes. 

Wat een zegen is deze school voor de hele omgeving.  

De scholen in Kibera slums hebben deze mogelijkheid 

helaas niet en zullen t/m klas 6 blijven functioneren.  

 

 

 

Babycare 

Wat waren de kinderen blij met het nieuwe speelgoed 

wat ze hebben gekregen. Ze leren spelen met elkaar 

en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

 

                       
      

New Hope Maranatha Church 

Onder leiding van de New Hope  pastors en 

evangelisten zijn er vanuit de 4 slumkerken die we 40 

jaar geleden hebben mogen planten,  veel  gemeentes 

bij gekomen, zowel binnen als buiten het Nairobi 

District. 

Er zijn veel activiteiten, zoals de wekelijkse 

bijbelstudies, de bidstonden, bloeiend jeugdwerk, 

vrouwengroepen en openlucht evangelisatiediensten 

waarin mensen hun leven aan Christus geven  (foto) . 

 Zo groeien de kerkelijke gemeentes. Wat een zegen!   

      
 

Mede namens  ons NL bestuur en het Nairobi Team  

Hartelijk dank voor alle betrokkenheid                                             

Jan en Alice Leegstra  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Stichting: NEW HOPE 

Bank: NL58 ABNA 05367 60365     

Meer info +  eerdere nieuwsbrieven: 

www.newhope-nairobi.nl 
E mail: janenalice@kpnplanet.nl          
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