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Een kleine terugblik 

     
Toen we 40 jaar geleden voor onbepaalde tijd  naar 

Oost Afrika vertrokken, waren het heel andere tijden. 

Geen e-mail, whatsapp, skype  of videobellen, wel 

flinterdun postpapier , wat er heel  lang over deed. 

Wij wisten ons  door God geroepen Hem te gaan 

dienen in de  sloppenwijken van Nairobi Kenia. 

 

Het ontroert ons, als we de map met nieuwsbrieven uit 

die tijd nog  eens doorlezen: hoe God onze roeping 

bevestigde, hoe wij in totale afhankelijkheid van Hem 

leefden, vaak onder zware omstandigheden Zijn vrede 

mochten ervaren. We gingen bv evangeliseren met de 

film over het leven van Jezus onder kannibalen. In een 

tijd dat daar veel mensen zomaar verdwenen. Hoe 

durfden we zou je nu zeggen. God gaf ons de moed en 

kracht, dat kan niet anders. Bijzonder hoe de projecten 

gezegend werden en nog steeds.  We zijn Hem en al 

onze sponsors erg dankbaar daarvoor. 

 

          
 

Samen met lokale pastors hebben we destijds 

verschillende  gemeentes mogen opstarten. Zoals dit 

kerkje in Kibera, wat we met giften konden laten 

bouwen. En door de week  een kleuterschooltje hierin. 

Zo ook in de 3 andere sloppenwijken. Wat mooi dat er 

nu bv een prachtige nieuwe school voor 600 leerlingen 

in de slum  Gatina staat, met een kerk erbij! 

 

                                                                                             

Het voedingsproject wat we in 1984 gestart zijn (zie 

foto hieronder) is nog steeds tot zegen voor veel 

schoolkinderen! Op 4 inmiddels grote scholen, wordt 

dit  dagelijks verstrekt. Dankzij  trouwe sponsors, die 

dit project vaak al vele jaren sponsoren! Ook via WWZ.   

 
Dit PreFab schoolgebouwtje, wat  als een gift uit 

Nederland kwam en Jan met hulp van anderen in 1984 

geplaatst heeft in de slum Kawangware, diende later 

als kleermakersopleiding. Ook hier hielden we op de 

zondag kerkdiensten. Tegenwoordig is het mooi 

ingericht voor de New Hope Baby Care.  

 

   
                             Nairobi slum 1983   

Alice loopt hier het laatste stukje  met een aantal 

kinderen naar de  school in Mathare Valley.  Jan rijdt  er 

spullen naar toe met de aanhanger achter onze trouwe 

GS uit Nederland, die we gebruikten als een ware 

terreinwagen. 

 

We trainden de teachers en gaven ook les in  hygiëne.  

Ze stonden er zo open voor.                                           

Het werd steeds meer duidelijk dat het ook een taak 

voor ons werd plaatselijke leiders te trainen, zodat ze 

ons  werk t.z.t verantwoord konden overnemen. En zo 

gebeurde het, met betrouwbare opvolgers. 



      
          New Hope Maranatha School in Gatina  

Ruim 10 jaar geleden had de school in sloppenwijk 

Gatina nog maar 3 kleine klasjes in een donkere lemen 

ruimte. Nu staat er een prachtige school van 8 klassen,  

met 600 leerlingen, een kantoor, een bibliotheek en 

een kooklokaal. Mungu yu  Mwema:  God is goed! 

 

De meeste leerlingen hebben hun Corona achterstand 

ingehaald. Deze maand zijn er eindexamens van de 

lagere en middelbare scholen. Sommige New Hope 

studenten volgen daarna een vakopleiding. Anderen 

zijn bezig met een universitaire opleiding. 

Januari 2023 begint in Kenia  het nieuwe schooljaar. 

 

Nieuwe president   

Na een spannende verkiezingsstrijd werd William Ruto 

augustus jl. ingehuldigd als president van Kenia. 

Hij lijkt het beste voor te hebben met het land. 

We zijn erg dankbaar dat het rustig is verlopen. 

 

 
 

Oppositieleider Odinga (staande in auto) kreeg bijna 

evenveel stemmen. Hij heeft veel aanhangers in de 

sloppenwijken. Het was een spannende tijd. 

 

Het kan zomaar  weer mis gaan, zoals na de 

verkiezingen van 2007,  toen velen werden  vermoord,  

waaronder zelfs ook ouders van New Hope kinderen. 

Dat was een zeer traumatische tijd. 

Bedankt voor jullie voorbede bij deze verkiezing! 

                 
                             Baby Daycare  

Het gaat heel goed met de Baby care. De moeders zijn 

enorm dankbaar dat zij nu kunnen werken. Dat 

inkomen hebben ze letterlijk broodnodig. En ook hier 

zijn de maaltijden een zegen. 

 

           
             Voedselpakketten (vorig jaar december) 

 

Mede door de oorlog in Ukraine is het leven voor de  

armen in de slums nog moeilijker geworden. De prijzen 

zijn nog meer omhoog gegaan. 

We willen daarom deze decembermaand  graag weer 

voedselpakketten uitdelen aan de armste gezinnen in 

de verschillende sloppenwijken. 

 

We hopen dat velen (weer) mee willen doen. 

Elke gift is welkom!  Alle gevers hartelijk dank! 

 

Mede namens het Nairobi Team alvast 

Gezegend Kerst en een voorspoedig 2023                                               

Jan en Alice Leegstra  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
NEW HOPE 

Bank: NL58 ABNA 05367 60365     
Meer info + eerdere nieuwsbrieven: 

www.newhope-nairobi.nl 
 
E mail:        janenalice@kpnplanet.nl          
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