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Lieve vrienden van New Hope 

Hoewel de Corona pandemie diepe sporen trekt in 

Kenia, zijn  er vergeleken met vorig jaar wat meer 

versoepelingen gekomen. Maskers moeten  nog wel 

worden gedragen en er is nog steeds een gedeeltelijke 

lock down. 84% van de Kenianen  werkt  in de 

informele sector: dagloners in de bouw,  op het land 

of straatverkopers van  groente & fruit, ook in de 

sloppenwijken. Velen zijn  werkeloos geworden. In 

Kenia zijn nog eens 2 miljoen mensen meer  onder de 

armoedegrens gezakt. 

 

Dankbare New Hope studenten 

Jongeren tussen de 15 en 30 jaar maken ruim een 

derde van de bevolking uit in Kenia. Hun kansen  staan 

ernstig onder druk.  

Wat een voorrecht dat wij  al zo lang tot zegen mogen 

zijn voor veel kinderen en arme gezinnen uit de 

sloppenwijken. Geweldig ook  om de  berichten van 

de New Hope studenten te ontvangen. Mede door 

jullie zijn het prachtige, dankbare jongelui, die in 

geloof en vertrouwen op God leven. Verschillenden   

zijn naast hun studie ook actief in de kerk.  En als ze 

een baan hebben, kunnen ze het gezin waar ze uit 

komen ook helpen.                                                                                                                    

                  
                           Fridah Aleso 

Misschien herinneren jullie je  Fridah nog, die als klein 

meisje wees werd  toen beide ouders voor haar ogen 

werden vermoord in het verkiezingsgeweld van 2007. 

Ze heeft  twee jaar  lang niet kunnen praten…  

Fridah is nu  bijna afgestudeerd als  kapster en  hoopt 

binnenkort haar eigen kleine kapsalon te openen, 

zoals je die veel ziet in Kenia. 

 

 

    
      Alice met Edwin in 2013                        2021 

Misschien kennen jullie Edwin ook nog wel, die op 

jonge leeftijd blind werd. Wat een kanjer  is dat zeg!   

Hij zingt en speelt in een band en studeert ‘Human 

Resource Management’ op een ‘College for the Blind’ 

m.b.v speciale computer techniek. Dit alles mede 

dankzij zijn   sponsors in Nederland!  

 

Weeshuizen  

Een poosje geleden was in het nieuws dat weeshuizen 

geen oplossing zijn voor weeskinderen. Ze raken 

onthecht en zijn vaak eenzaam. Dit hebben we  in de 

80-er jaren  ook al gezien. Daarom is ons streven altijd 

geweest weeskinderen zo mogelijk  bij familie onder 

te brengen zoals o.a Fridah bij  tante Grace, die tijdens 

het verkiezingsgeweld van 2007 zelf weduwe werd.  

  

         
 

New Hope Voedingsproject 

Tussen de middag is het feest op de slum scholen.  

De klassen wachten in een lange rij op hun beurt voor 

een voedzame maaltijd.  Volgend jaar is het  40 jaar 

geleden dat wij als gezin naar Kenia vertrokken en  dit 

project gestart zijn.  Jammer dat het nog steeds nodig 

is, maar dat is helaas zo.  En het is goed om te delen 

van onze overvloed. 

 



 

Medisch fonds 

Zorg voor elkaar is ook een mooie eigenschap in Kenia 

Ook in de diverse gemeenten van de Maranatha 

kerken in Nairobi slums. Het weinige wat men heeft 

wordt gedeeld met de behoeftige. Wat is het dan ook 

altijd een zegen om te kunnen bijspringen met het 

Medisch Fonds. 

Dankzij sponsors van dit project kunnen we 

maandelijks veel patiënten helpen aan de  nodige  

medicatie, doktersbehandeling of ziekenhuis opname.  

          
Truphosa in Kikuyu Hospital 

In de  vorige brief schreven we  over Truphosa, bij wie 

helaas een been moest worden geamputeerd na een 

ernstige infectie. 

Dankzij  een aantal giften, een collecte in onze kerk en 

ook een actie in de Maranatha Church van pastor Paul 

werd het  mogelijk dat ze al snel een kunstbeen kreeg 

aangemeten.  Wat is ze er blij mee! 

Namens Truphosa hartelijk dank. 

 

Baby care 

De Babycare draait weer op volle toeren met dagelijks 

zo’n 25 kinderen. We krijgen mooie berichten hoe 

goed het gaat en hoe blij ze ook zijn met het 

voedingsproject, wat voor de kleintjes zo belangrijk is. 

 

Voorbede voor Kenia 

We vragen jullie gebed voor Kenia en voor het 

NAIROBI New Hope team, vanwege 

 aanhoudende terroristische dreigingen  

 nog steeds een hoog  risico door  Corona 

 oplopende spanningen in aanloop naar de   

presidentsverkiezingen van 2022.  

De angst hoe vreselijk mis het dan kan gaan 

(zie 2007) is nog altijd reëel.                                                                  

 

 

 

 

Kerst (voedsel-)pakket  25 euro 

Deze maanden schieten de prijzen in Kenia  weer 

omhoog. We willen graag net als vorige jaren  een 

extra bedrag sturen voor Kerstpakketten.  

De New Hope pastors kopen dan de spullen in en 

zorgen dat alles goed terecht komt bij arme gezinnen 

in de sloppenwijken. 

 

 
                                (Kerst vorig jaar) 

Helpen jullie weer  mee,  met bv  10 euro? 

Hartelijk Dank alvast voor alle gebeden en gaven. 

 

Ondanks alle maatregelen gaan de New Hope 

voorgangers door met evangelisatie, (doop-)diensten, 

(zieken-)huisbezoeken en het diaconale werk.   

 

Mede namens hen en ons New Hope bestuur hier in 

Nederland wensen we jullie  alvast 

 

Goede Kerstdagen 

                     en  een Gezegend 2022 

 
We mogen uitkijken naar Jezus komst.                              

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.  

Laten we ons daaraan vasthouden in deze warrige tijd, 

met liefde en respect voor elkaar. 

  

Jan en Alice Leegstra  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Stichting NEW HOPE 

Bank:         NL58 ABNA 05367 60365     
 
Meer Info, Nieuwsbrieven, Foto’s: 

www.newhope-nairobi.nl 
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